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Van 20 februari tot 27 maart toont Flatland Gallery Toy Story (2008) en werken uit Naked Faces (2006) en
Freaks (2006) van de internationaal vermaarde kunstenaar Oleg Dou (1983, Moskou). Met diverse
internationale fotografie-awards al op zijn naam, heeft de jonge Russische kunstenaar Dou pijlsnel furore
gemaakt in de internationale kunstscene. In 2007 werd hij genomineerd voor de Kandinsky Award. In
datzelfde jaar en in 2008 won hij de eerste prijs van de International Photography Awards respectievelijk
met de serie Nuns en Toy Story. Dou heeft zijn eigen stijl gevonden waarmee hij zijn visie op de mens, op
de individualiteit en de eigenheid — als vorm van protest naar buiten kan brengen. Hoewel hij ons verbluft
met een ongekende, originele esthetiek, fileert hij ons menszijn zonder mededogen. Toch daagt Dou ons
uit om een persoonlijk teken van leven in deze eclectische portretten te ontdekken: een onduidelijke
emotie, het mysterie van een leven. Als nieuwe leidraad in ons leven wil Dou dat we onze eigen
meningen, indrukken en vooroordelen zelfs, op zijn minst mogen erkennen als iets dat mag

bestaan. Daarmee zegt Dou dat we dit 'globaliserende zijn' wel weer mogen inruilen voor een 'mens zijn'.

Dou: "l am stubborn, ambitious and optimistic by nature, | like being different, and my work, | hope, reflects

these features of my character."



